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Een eerbetoon  
aan kinderboeken 

Het licht valt over de pagina. Je hebt een eigen plekje gevonden, wat tijd  
voor jezelf en je wordt liever niet gestoord, het verhaal is namelijk tot leven 
gekomen. Het spreekt tot je. Je leeft mee met de mensen in het boek. Je ziet  
de plaatsen, hoort het ruisen van de bladeren en het bulderen van de waterval. 
En dat is allemaal tot leven gewekt met woorden en illustraties in een boek. 
Wat een geschenk! 

Verhalen vertellen is iets van alle tijden en culturen, om ons te vermaken en  
om dingen te leren, om onze band met anderen te versterken - met diegenen 
die op ons lijken en met diegenen die anders zijn - en niet in de laatste plaats 
om ons eigen bestaan te verklaren. 

Via kinderboeken komen we vaak voor het eerst in aanraking met literatuur  
en kunst. Deze boeken laten zo een sterke indruk achter. Je kunt je ongetwijfeld 
een paar boeken herinneren die je als eerste hebt gelezen. Herken je ook nog 
het gevoel dat het leek alsof tijd en ruimte niet meer bestonden? 

Tegenwoordig weten we dat lezen onze hersenen ontwikkelt. Het brengt ons 
naar een nieuw abstractieniveau. De toekomst van onze kinderen zal uitwijzen 
of ze in staat zijn om problemen en conflicten op te lossen, om op nieuwe 
manieren te denken en om mensen en culturen te begrijpen. 

De Zweedse academie voor kinderboeken is een organisatie zonder politiek of 
religieus oogmerk die ernaar streeft om kinderen toegang te geven tot krachtige 
en verrijkende leeservaringen. 

Voor deze tentoonstelling heeft de Zweedse academie voor kinderboeken  
17 redenen voor kinderboeken verzameld, met 17 illustraties van  
Zweedse illustratoren. 
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Boeken maken ons aan het lachen en aan het 
huilen. Ze kunnen ons troosten en nieuwe 

mogelijkheden laten zien.

Stina Wirsén
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Boeken helpen ons bij de ontwikkeling van 
onze taal en woordenschat. 

Per Gustavsson
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Boeken prikkelen onze fantasie en 
roepen beelden in ons op. 

Gunilla Bergström
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Boeken kunnen nieuwe vragen opwerpen die onze 
interesse wekken en die leiden tot verdere reflectie.

Ann Forslind
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Boeken geven ons concepten om mee te denken.  
Ze verbreden ons bewustzijn en onze wereld. 

Johan Unenge
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Boeken geven ons kennis over natuur, 
technologie en geschiedenis, over andere 

landen en andere manieren van leven. 

Lena Anderson
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Boeken stellen ons in staat om iemand anders 
te worden. Ze ontwikkelen ons vermogen voor 

empathie en compassie. 

Pija Lindenbaum
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Boeken laten ons reflecteren over  
wat goed of slecht is. 

Gunna Grähs
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Boeken kunnen de realiteit verklaren en ons helpen 
begrijpen hoe dingen met elkaar in verband staan. 

Sara Lundberg
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Boeken kunnen ons laten zien dat de meeste  
dingen vanuit verschillende standpunten  

bekeken kunnen worden. 

Cecilia Torudd
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Boeken geven ons zelfvertrouwen wanneer  
we ons realiseren dat er anderen zijn die net  

zo denken en voelen. 

Sara Gimbergsson
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Boeken laten ons inzien dat we niet alleen  
hetzelfde maar ook anders zijn. 

Jens Ahlbom
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Boeken houden ons gezelschap  
wanneer we eenzaam zijn. 

Anna Bengtsson
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Boeken zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed. 
Ze geven ons gedeelde leeservaringen en 

gemeenschappelijke referentiekaders. 

Pernilla Stalfelt
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Boeken die worden voorgelezen brengen 
kinderen en volwassenen bij elkaar. 

Sven Nordqvist
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Kinderboeken geven ons toegang tot  
verschillende kunstvormen zoals illustraties,  

fotografie, poëzie en toneel. 

Barbro Lindgren
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Kinderboeken staan voor ons eerste contact  
met literatuur – een oneindige wereld die  

ons hele leven meegaat. 

Emma Virke


